
Hoe oud ben je?

Ik word over drie weken 60 jaar!

Wat is je beroep?

Ik werk al 33 jaar bij de politie, in allerlei functies, op dit moment ben 
ik actief als docent/examinator in opleidingen die te maken hebben 
met gevaarsbeheersing en zelfverdediging voor politiemensen in 
Nederland.

Welke martial arts beoefen je en wat is je graad?

Ik beoefen vanaf 1969 martial arts, ben begonnen met Tae Kwon Do, 
en Karate en sinds 1970 beoefen ik Kempo. Ik ben 7e dan Kempo. 
Daarnaast beoefen ik sinds 1989 Kobujutsu, hierin heb de 4e dan. Ik 
heb ook Katori Shinto beoefend maar heb hier in geen examens 
gedaan.

Wie waren je meest toonaangevende leraren? 

Als collega docent/leraar opleider heb ik veel bewondering en 
waardering gehad voor de helaas te jong overleden Tom Wessels. 
Naast “trainingmaat” vriend en collega heeft Tom mij erg 
geinspireerd. 

Vanuit het Kempo heb ik goede herinneringen aan Rene Scharff, mijn 
eerste leraar, bij wie ik mijn zwarte band haalde. 

En Wim van der Leur voor wie ik veel bewondering en waardering 
heb. Door hem ben ik met veel plezier het gewapende aspect van 
Karate gaan beoefenen. Ook Wim is naast mijn leraar een goede 
vriend van mij. 

Vanuit mijn beroep heb ik samen met vriend en collega leraar/ 
beoefenaar karate en kobudo Ed Abrahams de afgelopen jaren 



meermalen in Frankrijk op de politieacademie Lyon getraind bij 
Claude Trinh. Een van oorsprong Noord-Vietnamese leraar die een 
zeer veelzijdig budoka is en expert is in het gewapende en 
ongewapende gevecht.

Wat wil je aan de organisatie Ryu Kyu Kobujutsu en de NFK mee 
geven?

Wederzijds respect voor wat men individueel doet en bereikt heeft.

Heb je nog tips?

“Wees niet bevreesd om langzaam vooruit te gaan maar waak ervoor  
om stil te staan”.


