
Even voorstellen:  
Otto Bakker 6e Dan Shotokan karate.  Geboren op 21 mei 1965. 
Secretaris van de NFK. 
 
Budo-activiteiten: 
Judo; 1973-1976. Sensei Geelhoed. 
Karate:  
Na mijn start in 1977 bij Felix Janssen, eerst les gehad van Sensei Johnny Malawauw. 
Karateopleiding gaan vervolgen onder leiding van Jan Knobel Sr.  
Nadat Sensei Knobel opstapte bij Felix Janssen is hij sportschool UMO gestart, wij stapten 
mee over.  
Na, helaas, conflicten met het KBN is Knobel vertrokken bij het KBN en is hij een eigen bond 
begonnen.  
Vanaf bruine band ben ik begonnen met assisteren tijdens lessen en vanaf mijn 1e dan met 
lesgeven.  
Ik heb 20 jaar lang les gegeven op een eigen afdeling voor UMO.   
In 2005 een eigen school begonnen: Karateschool Tamashii.  
Huidig: 5 afdelingen en 110 leden.  
De hoofdmoot van mijn martial arts tijd is lesgeven en trainen in Karate.  
Daarnaast ben ik actief met lesgeven in zelfverdediging en weerbaarheid. Losse modules 
maar bijvoorbeeld ook aan sportklassen op middelbare scholen.  
Bij het JKA (WJKA) heb ik jarenlang Dan-examens afgenomen en ben ik actief geweest voor 
de leden.   
Eind 2013 opgestapt bij het WJKA van Sensei Knobel en aangesloten bij het 4e platform van 
het KBN o.l.v. Sensei Dimitra Limneos. 
In het jaar 2017 zal mijn school overstappen naar het NFK. 
Tamashii is ook lid van het WTKO en het HDKI. 
Binnenkort start ik met mijn twee leraren en drie assistent leraren met het trainen in Kobudo 
onder leiding van Shihan Wim van de Leur. 
Ik heb een erg positief gevoel over de doelstellingen en de werkwijze van het NFK. 
 

	


