
– Hoe oud ben je?

Ik ben van 1954.

– Wat is je beroep?

Concierge op een basisschool.

-          Welke martial arts beoefen je?

Ik heb Dangraden in het Kyokushin (Bluming), Gojuryu (Yamaguchi). Bruine 
band Shotokan en 8e Dan in het Isshinryu karate kobudo.

– Sedert hoe lang?

Ik ben met Judo op 9-jarige leeftijd begonnen en over gestapt in 1972 
met het Kyokushin karate. In 1985 ben ik begonnen met het Okinawa 

Isshinryu karate kobudo.



-          Wie waren je meest toonaangevende leraren?

Jon Bluming, Steve Armstrong, A.J. Advincula.

-           Wat wil je aan de NFK mee geven?

Niets, ik vind dat ze goed bezig zijn. Ze proberen om het voor iedereen, 
ongeacht stijl, naar hun zin te maken.

-          Heb je nog tips?

Ik wilde dit nog even mee geven, mijn lijfspreuk: Het maakt niet uit hoe 
uitmuntend je bent in de kunst van de martial arts of in je academische 
opleiding, niets is meer belangrijk dan je gedrag om als waardig mens te 

handelen in het dagelijks leven.


